a zimihe

voor kunst in je leven

Vlinder, Prinses Margrietschool, groep 8

Sleutel van mijn eigen leven

In mijn hand de sleutel van mijn eigen leven, ik ben
trots op elke stap en elke keuze , elke keer word ik
weer meer de baas van mijn eigen leven, dat is mijn

geheim en mijn lol in het leven

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Soraya, Prinses Margrietschool, groep 8

lk wens jou talent

Talent

Om te worden wie je bent
Geduld

Tot die tijd

Geluk

In oneindigheid

Op een andermans vragen

Dat je een antwoord bent

Dat je oplossend vermogen hebt

In moeilijke dagen
Doorzettingsvermogen

Wat er ook kan gebeuren

Dat je weet

Dat lijntjes er zijn om buiten te kleuren
Dat je bent

Wie je bent

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Firdaous, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

zou ik mensen meer vrijheid geven
meer leven meer lachen meer spelen

mensen houden van meer leven

meer ruiken meer ontdekken meer voelen

A 4 kinderen hebben meer aandacht nodig

niet alleen als ze arm zijn of rijk

iedereen is het dezelfde en daar bedoel ik mee ook
al als je zwart wit bruin dik dun arm rijk groot

klein dan is alles dan oke

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Venna, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas zal zijn

Als ik de baas zal zijn dan zal ik landen die niet veel
geld hebben, geld geven. Omdat kinderen,
volwassenen ook een goed leven moeten hebben.

Ik vind het zielig dat allerlei mensen strijden voor
IN hun leven, omdat ze geen water, eten hebben.

Omdat kinderen en volwassenen een goed leven
moeten hebben.

Als ik de baas was, zal ik eten niet zo duur maken
want niet iedereen heeft veel geld dan de anderen.

=

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren



a zimihe

voor kunst in je leven

Bradley, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

zou ik het land veranderen naar een leuke plek
zonder mensen die dood worden gestoken

altijd door de politie gecontroleerd moeten

kinderen beter opgevoed moet worden door hun
ouders want op mij leefetijd zitten ze al aan de

A nicotine net als miij oude vriend dus ja dat zou ik
veranderen en nog andere dingen en ze mogen
allemaal een fetbike van mij

ouders kunnen met hun gezin allemaal op vakantie
naar een andere land dan nederland want in
nederland verandert het weer elke minuut

en dit was het einde

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Hind, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

Als ik de baas was was alles goedkoper
Als ik de baas was was alles leuker

Als ik de baas was was alles vrolijker

Als ik de baas was was ik een echte voker

Als ik de baas was was het echt een feest

Als ik de baas was was ik echt een beest

Als ik de baas was was ik echt het meest lief van
allemaal en geloof me alles was

veel makkelijker........

=

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren



a zimihe

voor kunst in je leven

Aziza, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

zou ik de mensen in heel Nederland minder geld
laten betalen.

Soms vragen mensen me waarom? Nou, er zijn
ongeveer 900.000 mensen in armoede.

In Marokko is er ook veel armoede. En ik ben
Marokkaans.

A Dus als ik de kans had om de armoede te stoppen
in het land waar ik ben geboren, en mijn
moederland. Zou ik dat sowieso doen.

Als ik de baas was zou ik ook het salaris omhoog
halen.

Stel je voor je hebt erg veel honger maar je kunt
geen eten betalen voor jou EN je familie. Dat zou jij
niet willen. Maar dat is wel wat er gebeurt met
families in armoede...

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

® ®
a zimihce
Leo, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

dan zou ik iedereen 100 miljoen geven en gratis
huur, gratis huizen, gratis eten, je ruikt een parfum

er is geld en chocolade en de wereld is mooi om

de wereld beter te maken is iedereen is blij

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Sensa, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

zou ik mensen meer vrijheid geven
geen oorlog geen gezeik
er is meer vrijheid

iedereen heeft weer een leuke bezigheid

ik zie kinderen voetballen

gelukkig zijn

iedereen kan weer doen wat zij willen doen
als ik de baas was zou ik meer vrede willen
voor de mensen die in oorlogsgebieden leven
geen mensen in armoede

als ik de baas was

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Saffanah, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was.......

zou ik voor armen mensen alles gratis maken.

Wat voel je als ik de baas ben : ik voel de macht
voor alles.

als ik de baas was .....

dan zou ik mensen helpen .

| N Wat ik voel is liefde.

ik zou de baas omdat ik zou de mensen helpen
want het is zielig omdat ze niks hebben

daarom zou ik de baas kunnen zijn: dit zou ik doen
als ik de baas zou zijn

Ik zie het plaatje liefde.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Maysa, Prinses Margrietschool, groep 8

Leef normaal

Als ik de baas was, zou ik arme mensen minder
laten betalen Waarom zou ik dat doen? Omdat het
niet eerlijk is want de mensen die het wel kunnen

betalen doen het makkelijk

Ik zou de arme mensen die geen huis hebben een
huis geven en als ze niet kunnen werken een salaris
| 8 geven

Als ik de baas was, zou ik arme mensen minder
laten betalen

Waarom zou ik dat doen? Omdat het niet eerlijk is
want de mensen die het wel kunnen betalen doen
het makkelijk

Laat de mensen normaal leven!

Leef je leven!

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Sara, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

van Nederland zou ik de belasting omlaag doen

want armoede is niet normaal en ik zou de mensen
meer salaris geven

omdat de prijzen worden duurder en de laatste tijd
wordt het nog is normaal

ik zou oorlog niet toestaan als ik de baas was want
geweld is niet normaal.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Inara, Prinses Margrietschool, groep 8

Waarom moet ik de baas zijn?

Nummer 1ja ik ga eten/drinken/kleren goedkoper
maken etc. want dan kunnen de arme mensen wat
meer dingen halen wat goedkoop is bijv. een krop

sla is €1.15 (bij albert heijn) dat maak ik dan €0,50
dan kan je lekkere soep ofzo maken.

Nog een! Dus nummer 2! Het tweede is mensen in
| 8 oorlogslanden helpen.

Oké de 3°! Ik ga mensen die erge ziektes hebben
helpen en mensen helpen met
autisme/downsyndroom helpen zoals m’n zusje

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Ece Naz, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was van
Nederland

Zou ik zorgen
Voor betaalbare prijzen

Zodat iedereen kan reizen

I8 Mensen die naar school kunnen
En iets kan weten

Maar niks vergeten.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Thirza, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik mocht kiezen

Het onbekende dat je wilt testen en smaken
Het gaat je raken

Te veel te proeven

Als je naar de winkel gaat kan je gratis proeven

We zijn geen boeven
A Niet te veel niet te weinig
Zo is er geen honger meer in de wereld

Dan is het eindelijk geregeld

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Sireen, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was

Zou ik het niet doen voor mij
Heel veel zou veranderen
Zou je leven dan nog herkennen?

Moet je er dan aan wennen?

Geen tijd voor een leuk leven
Y Zonde, je verspilt elke seconde
Ik doe het niet voor mezelf

Dat moeten we veranderen.. Allemaal

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Yigit, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was van NL

Mannen op de snelweg
Racen botsen kotsende spacen
zweten

Vlug vliegende muggen

Winnen blijheid

Andrew tate unstoppable

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Domonic, Prinses Margrietschool, groep 8

Als ik de baas was van NL

Dan zijn de dingen goedkoper
De verkoper gaat wegrennen

De verkoper gaat aftrainen

Hij wordt een voetballer
Maar hij is een invaller

Dat is wel een meevaller

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Lina, Prinses Margrietschool, groep 8

De baas

Als ik de baas was zou ik het tenminste proberen
om iedereen blij te maken.

Sowieso zal ik m"n best doen maar sowieso ga ik
het niet doen.

Zelf kan ik niet alle verantwoordelijkheid nemen, ik
zou het nooit doen.

De architecten kunnen het beter, Nederland kan
veel levender, veel meer levender.

En ook kan veel spullen goedkoper.

Minister, de baas, te moeilijk en ik zou het nooit
doen.

Nederland kan beter zonder mijn meningen.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




