voor kunst in je leven

a zimihe

Veerle, Prinses Margrietschool, Groep 6

Een kat

duikt weg in de struiken, hij

springt, rent en loopt. Terwijl hij

Zijn poot in de modder doopt.

Hij springt rent en loopt, terwijl hij in het
water zwemt.

Terwijl zijn pootjes rennen.

Terwijl zijn oren horen.
Terwijl zijn ogen zien.

Het lijkt me fijn om een kat te zijn, het lijkt

me vrij om een kat te zijn.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Amina, Prinses Margrietschool, Groep 6

De baas

ALs ik de baas van Nederland ben dan:

gaan alle kinderen om 10:00 naar school en 15:00
uit.

2. zal er drie dagen weekend of langer zijn en
broodeten of meer dagen gym/ drie dagen gym.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Gracyanne, Prinses Margrietschool, Groep 6

Hallo mama en papa
Jij maakt mijn dag een stukje mooier

Je zorgt een rondje van goud wat moest ik toch
zonder jou beginnen

lemand waar ik zoveel van houd

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Suhuban, Prinses Margrietschool, Groep 6

Als ik de baas was dan is alles
gratis voor arme mensen en dakloze dieren.

iedereen, mag gratis house en geld voor arm
mensen want arm mensen krijgen koud of hun
kunnen mischien niet douchen of slapen.

niet dieren pijn doen want bij anderen landen gaan
mensen voor grappige of voor leuk gaan ze dieren
pijn doen en sommige dieren zijn dakloze dieren en
hun mag gratis eten. katten huis of honden huis.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Hidaya, Prinses Margrietschool, Groep 6

In Nederland gaat het goed..

Andere landen. Democratie? Dictatuur?
Ze hebben wel een doel.

Wij niet wij hebben democratie.

Een creatie? Geen creatie?

Dood of loot?

Niemand die het weet het is breed
Constant proberen ze het opnieuw..
Wie het kon?

We zijn trots op jou..

De lucht is blauw..

Er is een huisvrouw..

Er is een juffrouw..

Ik klim van het raam naar beneden, met een touw
Als ik val..

Ook al iemand vangt me altijd nog op..
Dan krijgen ze de echte prijs..

Mischien een ticket naar parijs...

Einde wil je Parijs tickets?

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Miray, Prinses Margrietschool, Groep 6

Gelukkig

Ik ga slapen wanneer iedereen aan het gapen zijn.

Als ik de baas was, kreeg Arme mensen met
kinderen krijgen een gratis huis met een auto erbij.

Ik ga slapen en ik weet dat iedereen blij is.

Dan is iedereen uitgerust

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Arina, Prinses Margrietschool, Groep 6

Als ik de baas was...

Dan zou ik de mensen geld geven
omdat de mensen blij zijn
dan zou ik meer geld geven voor de kinderen

dan zou ik voor kinderen meer speelgoed maken

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Gavino, Prinses Margrietschool, Groep 6

Als ik de baas was van
Nederland

Dan moest zomervakantie 2 maanden zijn
Dan kan je beter tot rust komen
Ik heb plezier in de zomervakantie

Als ik de baas was van Nederland moeten
pretparken gratis worden

Ik maak pretparken gratis zodat meer kinderen
plezier kunnen krijgen ook arme kinderen

Op die manier kan niets hen hinderen

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Aelen, Prinses Margrietschool, Groep 6

Wieis de baas?

Ik ga jullie iets vertellen over

de 1® kamer en de 2¢ kamer; de 1° kamer is niet de
eerste

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




