a zimihe

voor kunst in je leven

Ziyad, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog

In oorlog vechten wij voor ons land.

Het is dan geen vrede.

Mensen schuilen, mensen zijn bang.
De soldaten strijden, soldaten zijn bang.
| 1 Mensen willen niet vechten.

De soldaten verliezen bijna.

De arme mensen vluchten.

De vijanden zijn met meer.

Soldaten strijden voor hun land.

Op straat lopen mensen die bang zijn.
Mensen schuilen, mensen zijn bang.
Vrijheid moet nog komen.

Het vechten is eng, mensen zijn bang.
Vrede moet na de oorlog komen.
Soldaten strijden voor hun land.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Ozgiin, Prinses Margrietschool, groep 6
[ 1 ]
Strijden

Er is oorlog in Nederland.

ledereen schrikt van de bommen.

De Duitsers vallen Nederland binnen.
1 Het leger kon geen weerstand bieden.
De Duitsers vallen Rotterdam binnen.
Gewonden liggen op straat.

De koningin vlucht naar Engeland.

De mensen strijden voor hun land.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Nette, Prinses Margrietschool, groep 6

NOOIT ALLEEN

Altijd samen.

Kom eens van je kamer.

Kijk die blijde zonneschijn.

Nooit meer alleen.

Geen verdriet geen geschiet.

Altijd samen nooit alleen.

Samen zie je vaak die blijde zonneschijn.

Nooit alleen en je zult gelukkig zijn.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Malak, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog-angst

ledereen is weleens dapper.

Ik ook, jij ook.

Dat is nodig, bij een oorlog bijvoorbeeld.
1 Dan is iedereen bang.

We gebruiken geen geweld of wapens.
Maar de tegenpartij is anders.

Alle mensen rennen weg.

Hopelijk stop de oorlog.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Sabrina, Prinses Margrietschool, groep 6

De Tweede Wereldoorlog

Ik hoor een knal.

Ik ben bang.

Ik hoor een knal.
| 1 Het is niet leuk.
| y Ik ben bang.
Het geluid stopt.
Het is de Tweede Wereldoorlog.

Het is vrede.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Niah, pPrinses Margrietschool, groep 6

Oorlog in de wereld

Er is oorlog, ik hoor boem.

Ik ben bang.

Ik weet niet wat ik moet doen.
1 Het is erg gevaarlijk buiten.
| y Ik ben bang.
Moet ik weg of moet ik blijven.
Er is oorlog, ik hoor boem.

Er is nog geen vrede.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Rajveer, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog in Nederland

Er was oorlog in Nederland.

Ik heb zo veel hoop.

Mensen helpen elkaar.
1 Je bent dapper als je niet aan de oorlog denkt
| y De Duitse meneer Hitler
Hij ging landen veroveren, dat is echt gek
De joodse mensen kregen de schuld door de crisis

Het was heel erg, niet normaal.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Nour Eddin, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog

Ik kijk naar buiten en ik zie vreemde mensen.

Ik word blij.

Ik zie de geallieerde.
| 1 De Duitse soldaten vluchten.
A Ik ben blij.
De mensen maken de huizen.
Ik kijk naar buiten en ik zie bekende mensen.

Nederland is weer vrij.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Marwa, Prinses Margrietschool, groep 6

Vrede dat is niet buiten.

Door het raam kan ik oorlog zien.

Stopt de oorlog nou een keer?

Ik ben bang.
1 Mijn ouders zijn bang.
| y Mijn vader is verplicht soldaat.

Mijn moeder heeft angst.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Yusuf, Prinses Margrietschool, groep 6

Het is vrede

Ik kijk naar buiten en ik zie de rustige mensen.

Ik voel mij vrolijk.

De Duitsers zijn weg.
1! Ik hoor een knal, ik zie niks.
g y Ik voel me bang. Of trip ik?
O, het was een auto.
Ik kijk naar buiten en ik zie de rustige mensen.

Het is vrede de oorlog is klaar

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Meysa, Prinses Margrietschool, groep 6

OORLOG

Mijn tranen vallen langzaam naar beneden.

Ik zie de oorlog beginnen.

Tanks, bommen en pistolen.
1 Rennen!
A We moeten vluchten voordat het begint.
Mij tranen vallen sneller naar beneden.

Ik zie de oorlog beginnen.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Thiancy, Prinses Margrietschool, groep 6

Nooit meer oorlog

Er is geen oorlog meer.

Dat is me een eer.

Dankzij onze soldaten is er geen oorlog meer.
1 Maar komt er nog meer?

Komt er pijn?

Geeft het luchtalarm ons weer een sein?
Zonder pijn, zonder streden.

Zonder knallen, zonder bommen.

De Geallieerden hebben gewonnen!

Gelukkig is er nu geen oorlog meer.

Er is geen oorlog meer.

Nu is er weer vrede.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Elyan, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog

Er is oorlog vrijdag 10 mei 1940.

In mei 1940 is Duitsland in Nederland.
Maar is er in Nederland wel vrede.

In het jaar 1944 was de Tweede Wereldoorlog bijna
1 afgelopen.

Er is een meisje die de Duitsers helpt.

Ik wil de Nederlanders ook helpen.

Maar ik ben bang.

Ik ga naar huis.

Ik ruik rook.

Ik hoor pjiw pjiw pijw

Nee! Ze zijn begonnen.

Ik heb bloed maar overal staan Duitsers.
De geallieerden proberen mij te helpen.
We worden bevrijd.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Ali, Prinses Margrietschool, groep 6

Na de oorlog is het weer goed

Er is oorlog buiten.

ledereen is bang, de knal is hard.

Mensen gaan dood.

Het is heftig.

1 Ik vind het heel stom van de moffen.

ledereen is bang.

De knal is hard door de moffen.

De moffen zijn weg uit Nederland.

Het is weer vrede.

ledereen is blij in de wereld door de geallieerden.
Ze winnen van Hitler.

Ik noem hem nu Pitler, zoals de pitten in zijn brein.
Het is weer vrede.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Giilfem, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog overal

Er is oorloog buiten.

ledereen is bang.

De Duitsers zijn ook bang.
1 Er komen meer Duitsers.
A ledereen is bang.
ledereen wil vrede.
Er is oorlog buiten.

Het is gevaarlijk.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Georgina, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog

Het is oorlog.

Ik ben bang.

Ik probeer dapper te zijn.
1 Er is geen vrede.
| y Ik schrik heel erg.
Er zijn harde geluiden.
Het is eng.
Het is de Tweede Wereldoorlog.

Het is dus al eens eerder gebeurd.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Denis, Prinses Margrietschool, groep 6

Ik ben Joods.

Ik zit thuis, ik hoor geschreeuw.

Ik kijk naar buiten en mensen gaan dood.

Ik en mijn broer zijn bang voor de Duitsers.
1 Waarom haten ze ons? Omdat we joods zijn?
A Mijn broer schreeuwt: 'Ga weg Duitsers!'.
Ik kijk naar buiten en mensen gaan dood.
Een Duitser kijkt en komt op ons af.
Mijn broer schreeuwt: '‘Ga weg Duitser!'.

Mijn broer wordt opgepakt.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




voor kunst in je leven

a zimihe

Lucas, Prinses Margrietschool, groep 6

Oorlog

Buiten vinden explosies plaats.

Ik voel angst.

Alles trilt.
| 1 Alle dingen vallen uit de kast.
| y Ik zit een beetje vast.
Hitler heeft de meeste macht.
Nu ga ik nooit uit in de nacht.
Alles trilt nog een keer.

Er is geen veilige plek meer.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Israa, Prinses Margrietschool, groep 6

Dapper

Dapper dat je voor niets bang bent.

En je durft het.

En je moet het in een keer doen en ervoor gaan.
1 En er niet bang voor zijn.
A Je durft het.

Je doet het.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Zahra, Prinses Margrietschool, groep 6

Eris geen oorlog

Er is vrede op de wereld.

Ik heb een open hart.

Er is geen oorlog.
1 Alles is goed.
| y We leven in vrede.
Ik zie dat de wereld mooi is.
Ik heb een open hart.

Ik hoop dat het zo blijft.

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




a zimihe

voor kunst in je leven

Celina, Prinses Margrietschool, groep 6

Overal oorlog

Bommen zijn zwart.

Wij zijn bang.

Voor de oorlog die buiten hangt.
1 Mensen gaan dood elke seconde.
A Ik ben bang.
Waarom hier?

Hitler waarom?!

Bekijk ook de gedichten van voorgaande jaren




