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La Vuelta vertrekt

vlak, heuvel, berg, de mannen die staan op scherp
Vlak, heuvel berg, de mannen die zijn getergd

De hele dag nog voor de boeg, een beetje stoempen met de ploeg
Een lekke band, de hongerklop. Je kop wil door maar ‘t lijf is op

Vuelta vertrekt uit Utrecht, de langste adem wordt ontdekt
Het wordt gezegd Vuelta verlegt de grenzen, dit is ons gevecht

Samen voor de snelste tijd, verbonden in dezelfde strijd
Raak niet verder achterop, met hoevelen zijn we nog?
dat de beste benen moge winnen

Wij zijn als broeders op een barre tocht
rode ronde, door rood witte stad doet vuur oplaaien in je hart
En werd je gister in de sprint geklopt, het dal leidt naar de bergtop

Het grote afzien kan beginnen
Dit gaat om meer dan overwinnen

Más allá, plus ultra

La Vuelta vertrekt uit Utrecht,
El pelotón vanuit de Domstad onderweg
La Vuelta vertrekt, uit Utrecht,
als Don Quichote op avonturen met je knecht

Dus hang alle vlaggen uit, schraap de kelen en zing luid dit heldendicht
dat de dans op de pedalen wat verlicht
Schep een tunnel van geluid en brul de bende zo vooruit
als het even tegenzit richting Madrid
Steeds verder, steeds verder, steeds verder


